
Beste gemeenteleden, familie, vrienden en Zendingsmaatjes, 

 

Het voorjaar is hier inmiddels begonnen, na een paar koude weken in januari en februari. De winter kwam vrij laat dit 

jaar. Begin februari beleefden we een paar stormachtige dagen met veel regen, hagel en onweer in onze omgeving 

en sneeuw hoger in de bergen. In huis zitten we dan standaard met veel laagjes en warme dekens. 

 

In diezelfde weken vonden de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië plaats. Wij hebben de aardbeving 

(met name de eerste) heel duidelijk gevoeld. Het was een onwerkelijke en beangstigende ervaring. Gedurende een 

minuut stond ons bed te schudden en klapperden ramen en kastjes. We waren heel dankbaar dat er in onze omge-

ving geen zichtbare schade was of ongelukken zijn gebeurd, maar het kostte wel even tijd om weer tot rust te ko-

men. Op het nieuws zagen we de enorme aantallen slachtoffers in Syrië en Turkije en we merkten dat om ons heen 

veel mensen zich zorgen maakten wat er in Libanon zou gebeuren bij een eventuele nieuwe aardbeving. De huizen 

hier zijn veelal in dezelfde stijl gebouwd en veel gebouwen zijn niet goed bestand tegen aardbevingsgeweld.  

Wat wel heel mooi was om te zien is dat er vanuit Libanon mogelijkheden werden gevonden om mensen in Noord-

Syrië te helpen, vooral rondom Aleppo. Deze regio krijgt verder weinig internationale hulp omdat het moeilijk te be-

reiken is vanwege de oorlog. Hulporganisaties die al werkzaam zijn in Syrië verzorgden extra transporten met nood-

zakelijke dingen als dekens, voedsel en medicijnen. Ook vanuit onze kerk zijn er gemeenteleden een aantal keer 

naar Aleppo gereisd om hulpgoederen en geld te brengen. De kerken in Aleppo doen hun uiterste best om de men-

sen onderdak te bieden en te helpen met kleding en eten. Het was voor hen heel bemoedigend om giften en hulp-

goederen uit Libanon te ontvangen en vooral ook bemoedigd te worden door Gods Woord. De kerk in Aleppo mag 

een Licht zijn te midden van alle verdriet en duisternis die de jarenlange oorlog en nu ook de aardbeving met zich 

mee brengt. En de verbinding en samenwerking tussen christenen in Libanon en Syrië is hoopvol en laat een getui-

genis na.  
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Een aantal dagen na de eerste aardbeving 

konden we even tot rust komen en genieten 

van de sneeuw in het noorden van Libanon. 

Dit lange weekend weg was al eerder gepland 

en het was fijn om in een andere omgeving te 

zijn en wat afstand te nemen van ons werk. De 

kinderen genoten van het sleeën en iglo’s bou-

wen, het weer was prachtig en we lazen boe-

ken voor en puzzelden bij de open haard.  

 

Vooral voor Kees was dit een pauze in een 

paar hele drukke weken. Deze maanden moet 

ABTS, het seminarie waar hij werkt, de accre-

ditaties van hun programma’s vernieuwen. 

Aangezien Kees inmiddels leidinggeeft aan 

twee masterprogramma’s binnen ABTS, bete-

kende dit voor hem veel papierwerk. Dat vindt 

hij niet altijd leuk, maar het is wel noodzakelijk. Daarnaast had hij nog een paar dagen training in Jordanië met colle-

ga’s van ABTS en ging het lesgeven aan zowel ABTS als het andere seminarie (NEST) ook gewoon door. Overi-

gens geeft dat wel veel voldoening en de studenten zijn heel betrokken bij de lessen.  
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Esther is vanaf november 2022 gestart met een Bijbelstudiegroep met een aantal vrouwen uit onze kerk. Onze kerk 

is Arabischtalig, maar er zijn een aantal mensen in de kerk die weinig Arabisch spreken omdat ze afkomstig zijn uit 

een ander land. Vanuit de kerk was gevraagd of Esther samen met Jennifer (goede vriendin en ook gemeentelid, 

afkomstig uit Amerika) een Bijbelstudiegroep op wilde zetten om deze vrouwen in verbinding met elkaar en vooral 

met Gods Woord te brengen. We zijn met een groep van 6 vrouwen, met allemaal heel verschillende achtergron-

den. We komen nu elke 2 weken op 

dinsdagochtend bij elkaar en lezen 

samen de Bijbel. Op dit moment lezen 

we over de verschillende 

‘ontmoetingen met Jezus’ waar we in 

de Bijbel over lezen. Denk aan Nico-

demus die Jezus ’s nachts kwam op-

zoeken en de Samaritaanse vrouw die 

Jezus ontmoette bij de waterput. Het 

is leerzaam om deze bekende verha-

len weer eens op een heel basaal ni-

veau te lezen en elkaars vragen te 

beluisteren. Er zijn best grote verschil-

len in Bijbelkennis en geloofsleven, 

maar we ervaren het als heel verbin-

dend om zo samen Gods Woord tot 

ons te laten spreken. Het is mooi om 

deze vrouwen zo ook beter te leren 

kennen en voor elkaar te bidden.  



Verschillende keren deelden we in onze nieuwsbrief iets 

over de taallessen. Eind februari was voor Kees een mijl-

paal in de voortgang: voor het eerst preekte hij in het Ara-

bisch. Dat kostte heel wat extra uren voorbereidingstijd, 

maar dat het kon was heel mooi. De mensen in de kerk 

reageerden verrast, maar gaven aan dat ze alles hadden 

kunnen volgen. Kees merkte wel het preken in het Ara-

bisch erg intensief was, in vergelijking met preken in het 

Nederlands of Engels. Maar zolang het niet al te vaak 

nodig is, is het een mooie manier om alle taallessen van 

de afgelopen twee jaar concreet in de praktijk te brengen.  

Inmiddels bereiden we ons voor op ons eerste echte verlof. We zijn inmiddels 2 jaar in Libanon en we hopen deze 

zomer van D.V. 9 juni tot 4 augustus in Nederland te zijn. We zijn dankbaar dat we een huis hebben gevonden om 

te verblijven in die periode. We zijn nog wel op zoek naar een auto om te gebruiken voor bezoeken aan familie en 

gemeentes. Als we die commercieel huren, wordt het erg prijzig. Mocht u of iemand uit uw omgeving ons hier bij 

kunnen helpen, dan horen we het graag! 

 

Tijdens ons verlof hopen we zowel te delen van onze ervaringen en ons werk hier, als de band met familie, gemeen-

te en vrienden weer te versterken en tijd te nemen voor rust en ontspanning. Maar er zijn ook wat praktische dingen 

die moeten gebeuren, zoals vaccinaties halen, documenten verlengen, et cetera.  

 

We zijn op dit moment onze planning voor het verlof aan 

het maken. Er staan al een aantal preekbeurten gepland in 

de gemeenten die ons werk ondersteunen. Op een paar 

plekken hopen we een doordeweekse presentatieavond te 

verzorgen. We zien er naar uit om u en jullie allemaal te 

ontmoeten en ook te horen wat er in Nederland speelt. We 

zullen wel keuzes moeten maken bij het plannen van af-

spraken. We hebben van ervaringsdeskundigen begrepen 

dat een verlof ook snel té vol kan worden en dat is ook niet 

de bedoeling. We zien uit naar een mooie tijd van ontmoe-

ting en ontspanning om daarna weer met frisse moed terug 

te gaan naar huis (want zo voelt Libanon gelukkig voor ons 

allemaal).  
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Auto gezocht 

Kunt u Kees en Esther tijdens hun verlof 

helpen aan een auto? Staat uw tweede 

auto bijvoorbeeld grotendeels stil in de 

zomermaanden? Laat het ons weten via 

tft.vanderknijff@gmail.com. Dank! 

https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren/zendingswerker/john-en-marjan-lindhout


Colofon 

Kees en Esther van der Knijff zijn uitgezonden naar Libanon ,vanuit de 

Maranathakerk in Rotterdam, in samenwerking met de Gereformeerde 

Zendingsbond (GZB). 

Contact: keesvanderknijff@gmail.com / esthervanderknijff@gmail.com 

TFT Kees & Esther van der Knijff 

p/a Hordijk 172 

3079 DK Rotterdam 

Email: tft.vanderknijff@gmail.com 

 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

 

Voor financiële ondersteuning 

Kees & Esther vd Knijff: 

 

Zendingscommissie GZB Herv. 

Wijkgemeente Maranathakerk  

NL77 INGB 0002 6912 57 

o.v.v. 

Fam. Van der Knijff. 

 

 

GZB 

Een hartelijke groet uit Libanon, 

Kees & Esther, Hannah, Nathan en Timon 

We hebben een Whatsapp-groep waarin we regelmatig punten de-

len om met ons mee te bidden en te danken. Zo kunt u/jij heel con-

creet betrokken zijn bij het werk in Libanon, door niet alleen mee te 

leven maar ook mee te bidden! Wilt u/jij zich aanmelden voor deze 

Whatsapp-groep? Stuur dan een mailtje naar 

tft.vanderknijff@gmail.com en ons TFT (Thuisfrontteam) zorgt dat 

u/jij wordt toegevoegd.  

Bedankt voor al het meeleven, jullie gebed en betrokkenheid. We kregen recent nog een hele stapel kerstkaarten bin-

nen, uit allerlei plaatsen in Nederland. Erg fijn om te merken dat er vanuit de diverse gemeenten zo meegeleefd wordt. 

De kinderen vinden het ook altijd erg leuk als er post komt. Ook al is het niet persoonlijk aan hen gericht (zoals met de 

Kerstkaarten), dan ‘verdelen ze de buit’ vaak, en nemen ze allemaal een paar kaarten mee naar hun kamer om te be-

waren.  
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